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De wereld verandert, maar Over 
de Brug is sinds jaar en dag een 
blijvertje. 

Ook dit jaar is er weer een breed 
en gevarieerd programma voor 
najaar 2025 en voorjaar 2026. 
Van wandelingen tot excursies, 
gespreksgroepen en filmavonden. 
Je kunt creatief aan de slag of 
samen meditatief dansen. En nog 
veel meer…

De verschillende activiteiten 
hebben we gerubriceerd onder de 
kopjes:

 verdieping
 ontmoeting
 op pad
 samen eten
 muziek & bijzondere vieringen 

Al is het duidelijk dat er soms 
overlap is. 

We hebben ons best gedaan om er 
weer een gevarieerd programma 
van te maken, zowel in het aanbod 
als in de spreiding van locaties. 
We hopen dan ook dat velen, van 
binnen én buiten de kerk, zich 
uitgenodigd voelen om mee te 
doen. 

Achter in dit magazine staat alle 
praktische informatie, zoals de 
contactgegevens van degenen bij 
wie u zich op kunt geven (indien 
nodig) en de adressen van de 
diverse locaties. 

Veel activiteiten zijn gratis. Een 
vrije bijdrage is welkom. Als er 
kosten aan deelname verbonden 
zijn, wordt dat vermeld. 

De samenstellers, afkomstig uit 
de Protestantse Gemeente Oost-
Groningen en andere kerkelijke 
gemeenschappen, hopen dat dit 
jaarprogramma in goede aarde 
valt. Dat het zinvolle en verrijkende 
ontmoetingen mag opleveren en 
bijdraagt aan de verbinding van alle 
mensen op zoek naar zin, betekenis 
en verdieping.

We horen graag uw ervaringen en 
staan open voor suggesties.

 
De werkgroep Bezinning & Cultuur,

Bert Altena (voorzitter), Ali Kaput, 
Geesje Koers, Hennie Nijmeijer, 
Jenneke Ploeger en Gert Wybe van 
der Werff

Brug: Haven Scheemda
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Leer Vriendelijk Communiceren

Introductiecursus in 4 avonden met Erika van Driel en 
Jako Jellema.

Vaak communiceren we agressiever dan we denken. 
Wil je krachtiger én vriendelijker leren communiceren, 
ook in moeilijke gesprekken? In deze introductiecursus 
Vriendelijk Communiceren ontdek je hoe je eerlijk 
uiting geeft aan wat er in je leeft, zonder te vervallen in 
oordelen of verwijten. In vier avonden maak je kennis 
met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie, 
zoals empathisch luisteren, jezelf helder uitdrukken 
en verbinding creëren. De oefeningen zijn praktisch, 
verdiepend én direct toepasbaar in je dagelijks leven. 
Je leert communiceren vanuit begrip en respect – voor 
jezelf én de ander. Ervaar de kracht van woorden die 
verbinden. 

De cursus is gebaseerd op het gedachtegoed van 
Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Voor achtergrondinformatie zie: 
www.vriendelijkcommuniceren.nl.

Data:	 29 september, 27 oktober, 
17 november en 15 december

Tijd:	 19:30 - 21:15 uur
Locatie:	 De Ontmoeting, Scheemda
Kosten:	 We adviseren een bijdrage van  

10 euro per avond
Info & aanmelding:	 Jako Jellema of Erika van Driel

Ontmoetingen. Kennismaken met het christelijk geloof

Data:	 25 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april
Tijd:	 19.30 – 21.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Info & aanmelding:	 Bert Altena, Mark Hage 

en/of Gert Wybe van der Werff

verdieping verdieping

Filosofiekring

Iedereen kan filosoferen. 

Want als je vragen durft te stellen en bereid bent om met 
anderen in gesprek te gaan, echt te luisteren en indien 
nodig je mening bij te stellen, dan ben je al aan het 
filosoferen.

Tijdens de bijeenkomsten van de filosofiekring hebben 
we iedere keer een ander actueel thema. Met elkaar lezen 
en bespreken we een korte tekst, uit krant of boek, en 
gaan met elkaar in gesprek. Samen word je wijzer. De 
kring staat open voor iedereen. Je kunt altijd inhaken of 
uitstappen.

1700 jaar Concilie van Nicea

Dit jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan het eerste 
oecumenische concilie in de christelijke geschiedenis, 
gehouden in het jaar 325 te Nicea (in het westen van 
het huidige Turkije). Eén van de resultaten van deze 
kerkvergadering was een geloofsbelijdenis, die tot op 
de dag van vandaag door alle christelijke kerken wordt 
erkend.

Wat hield het concilie van Nicea precies in? Welk belang 
heeft dit concilie voor ons vandaag? Wat is de betekenis 
van de geloofsbelijdenis van Nicea? 

Deze vragen staan centraal tijdens de lezing van Eddy 
Mul. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek.

Eddy Mul studeerde Duitse taal en cultuur aan de 
universiteiten van Groningen en Oldenburg en studeerde 
daarnaast orgel, piano en kerkmuziek. Hij is als musicus 
werkzaam in het noorden van de provincie. Daarnaast 
is Eddy docent kerkgeschiedenis bij de cursus TVG en 
eindredacteur van de Groninger Kerkbode.

Gespreksleider:	 Bert Altena
Data:	 24 september, 5 november, 3 december, 

4 februari, 3 maart, 7 april
Tijd:	 19.30 – 21.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Info & aanmelding:	 Bert Altena

Datum:	 10 november
Tijd:	 19.30 – 21.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Info & aanmelding:	 Bert Altena

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Wil 
je ontdekken wat je zelf wel of niet gelooft? Wil je 
onderzoeken wat voor jou belangrijk is om je weg in het 
leven te vinden?

In een serie van zeven achtereenvolgende (woensdag)
avonden proberen we antwoorden te vinden op deze 
vragen. We gaan telkens in gesprek naar aanleiding van 
een (bijbel)verhaal waarin een ontmoeting centraal staat. 
Iedere ontmoeting betekent een verandering. 

Zo ontmoeten we gaandeweg onszelf, de ander en daarin 
misschien iets van God…?

Deze kring is speciaal bedoeld voor wie niet (meer) 
kerkelijk betrokken is, maar wel meer over het geloof 
wil weten. Je hoeft geen voorkennis te hebben. We 
respecteren ieders vrijheid en mening. Het enige wat 
nodig is, is een gezonde portie nieuwsgierigheid.
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Israël-Palestina –  
over het dagelijks leven achter de muur

“’Als ik een miljoen zou hebben’, zegt Nasser, ‘zou ik 
geen kunstenaar betalen die een kunstwerk schildert 
op de negen meter hoge betonnen muur. Laat de muur 
lelijk blijven! Met dat geld zou ik jongeren opleiden 
zodat ze over ons dagelijks leven met deze muur kunnen 
vertellen.’ 

Nasser woont in Abu Dis, een wijk op tien autominuten 
van de oude stad van Oost-Jeruzalem. Vroeger - nu door 
de hoge muur ervan afgesloten; om in Jeruzalem te 
komen ben je nu twee uur bezig, en zonder vergunning 
kom je er niet. 

Deze wijk is één van de troosteloze en tegelijk hoopvolle 
plekken die wij hebben bezocht. Wij, dat zijn deelnemers 
aan EAPPI (Oecumenisch Begeleidingsprogramma 
Palestina – Israël, een programma van de Wereldraad van 
Kerken). Ik was drie maanden in een internationaal team 
actief in en om Oost-Jeruzalem. We ontmoetten veel 
mensen, en steeds weer werd ons gevraagd: vertel jouw 
mensen thuis over ons leven hier.”

Tijdens deze lezing vertelt ds. Liebich over haar 
ervaringen en de ontmoetingen die ze heeft gehad 
en gaat ze met ons in gesprek. “Het is een complex 
onderwerp. Waar te beginnen? Bij de geschiedenis - 
welke geschiedenis? Bij de landkaart? Bij de huidige 
politiek? Bij de godsdiensten? Er valt veel te vertellen en 
te vragen. Want de vragen zullen blijven – ze blijven ook 
voor mij,” zegt ze.

Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de 
afd. Winschoten - Scheemda van de VVP (Vereniging van 
Vrijzinnig Protestanten)

Datum:	 27 november 
Tijd:	 19.30 – 21.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Kosten:	 vrije gift voor het programma EAPPI 

(aangesloten bij PAX)

Komend seizoen (2025/2026) krijgt de TVG opnieuw een 
iets andere aanpak dan voorgaande jaren. De thema-
colleges van het vorige seizoen bleken een succes en in 
dat spoor gaan we daarom verder. 

Informatieavond en voorbeeldcollege
We beginnen met een informatieavond en 
voorbeeldcollege met als thema: ‘Het geheim van 
Jezus van Nazaret’. Cursusleider en docent Nieuwe 
Testament Bert L. van der Woude geeft een voorproefje 
van wat u van de cursus TVG kunt verwachten. 

Datum: 15 september
Aanvang: 19.30 uur

Eenjarige cursus: Theologie, een kennismaking
Vanaf 6 oktober start een nieuwe eenjarige cursus 
met een vijftal vakken, die ieder vijf avonden in 
beslag nemen. Oude Testament, Nieuwe Testament, 
Kerkgeschiedenis, Judaïca en Systematische Theologie. 

Eerste themablok: Wie schreef de Bijbel? 
Op 6 oktober staat ook het eerste themablok op het 
programma. U krijgt college van Ayhan Aksu, Freerk 
Berghuis, Bert Altena, Berend Borger en Fokko 
Oldenhuis. 

We verwachten dat dit themablok veel belangstelling 
zal krijgen. Dus wacht niet te lang met aanmelden! 

Vervolg themablokken vanaf 17 november 
Na dit eerste themablok volgen nog: Oude Testament, 
Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Wereldgodsdiensten, 
Kunst en Geestelijke Verzorging. Ook hier gaat het om 
telkens vijf aaneengesloten avonden, waarvoor u zich 
per blok kunt aanmelden.

verdieping verdieping

Locatie:	 Willem Lodewijk Gymnasium  
Verzetstrijderslaan 220 
9727 CK Groningen

Info & aanmelding:	 Bert L. van der Woude
Zie ook:	 www.tvg-groningen.nl

TVG (Theologische verdieping Groningen) in een nieuwe opzet 
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Theatervoorstelling:  
Geloof en een hoop zonnepanelen

Verhalenverteller Kees Posthumus en multi-
muzikant Henk van Glabbeek spelen ‘Geloof en 
een hoop zonnepanelen’. In een afwisselende, 
vrolijke voorstelling vol verhalen en liedjes wordt 
de schepping gevierd, zorgen over de schepping 
gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten 
voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe 
scheppingsverhalen en een groen-gelovige 
meezinger. Er wordt live gekookt en er is vanuit 
Zweden overgewaaide eco-fitness. Henk van 
Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse 
muziek.

Kees Posthumus (verhalenverteller en 
kerkjournalist) schreef het boek ‘Geloof en een 
hoop zonnepanelen’ in opdracht van GroeneKerken, 
waar vierhonderd kerken bij zijn aangesloten. Het is 
een gevarieerd boek, met interviews, verdiepende 
artikelen, reportages, vegetarische recepten, 
liturgische teksten en cartoons. 

Henk van Glabbeek bespeelt diverse oosterse 
instrumenten, zoals tar, ney en duduk.

Lezing: Gezichten van dementie

Dementie is volksziekte nummer één. Velen hebben 
ermee te maken. Het inspireerde kunstenaar Herman 
van Hoogdalem en voormalig nieuwslezer en filmer Gijs 
Wanders om de ziekte letterlijk een gezicht te geven. Met 
hun project Gezichten van dementie laten ze zien wat 
de ziekte met mensen doet, uiterlijk en innerlijk, zowel 
met de patiënten zelf als met hun naaste omgeving. De 
geschilderde portretten van Herman van Hoogdalem en 
korte films van oud-Winschoter Gijs Wanders trekken 
internationale aandacht.

Datum:	 18 januari
Aanvang:	 15.30 uur (duur ca. vijf kwartier)
Locatie:	 De Ontmoeting, Scheemda
Kosten:	 Vrije gift als bijdrage

Datum:	 1 maart
Tijd:	 14.00 – 16.00 uur
Locatie:	 Marktpleinkerk Winschoten
Kosten:	 € 10,-
Info:	 Jenneke Ploeger

verdieping verdieping

Herman van Hoogdalem

Gezichten van dementie brengt een actueel onderwerp 
op een unieke manier onder de aandacht. De impact van 
de ziekte wordt duidelijk aan de hand van de indringend 
geschilderde portretten en de intieme verhalen erachter. 
Getoond wordt wat dementie met mensen doet, wat 
er gebeurt tussen de geschilderde hoofdpersonen en 
hun gefilmde naasten: het verdriet, de wanhoop, de 
onthechting, de berusting, de ontroering. De beelden 
maken veel los: mensen ervaren herkenning en daarmee 
erkenning, delen emoties en gaan met elkaar in gesprek. 
Zo willen de beide makers een bijdrage leveren aan een 
dementievriendelijker samenleving.

Gijs Wanders
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Meditatieve dans 

Meditatieve dans schenkt ontspanning en ruimte voor 
verbinding met jezelf, de ander en met het hogere: 
de bron, de stilte, het geheim, het goddelijke. Met 
eenvoudige passen en gebaren bewegen lichaam, geest, 
hart en ziel met elkaar, gedragen door diverse soorten 
muziek, zoals klassiek, modern en folklore. Door te 
bewegen word je bewogen.

Tijd: 	 10.00 – 11.30 uur
Locatie:	 De Ontmoeting in Scheemda,  

Gebouw Irene in Winschoten
Kosten:	 € 13,- p.p. per ochtend of € 105,-  

voor de hele cursus (10 keer)  
- individueel overleg mogelijk

Info & aanmelding:	 Ulrike Neumann

ontmoeting ontmoeting

Bijbelkring Oude Pekela

De Bijbelkring wordt gehouden van september 2025 
tot en met mei 2026. Met uitzondering van de maand 
december komen we in die periode één keer per maand 
op een woensdagmiddag bij elkaar.

In de eerste helft van 2025 zijn we begonnen met de 
bespreking van verhalen over bekende personen uit de 
Bijbel en naar verwachting gaan we daar in het begin 
van het nieuwe seizoen nog even mee verder. Daarna 
wordt er in overleg met de deelnemers weer een nieuw 
onderwerp vastgesteld. We zien uit naar een nieuw 
seizoen met mooie en boeiende (geloofs)gesprekken.

Gespreksgroep: Speurtocht geloven

In deze gespreksgroep maken we een speurtocht door het 
menselijk bestaan als christen in deze wereld. 

Tijdens onze speurtocht wisselen we van gedachten over 
verschillende thema’s. Dit kunnen actuele thema’s uit de 
samenleving zijn die ons bezighouden. Maar er wordt ook 
wel eens een bijbelboek besproken en uitgediept.

Samen willen we erover nadenken wat het geloof en de 
bijbelse en/of christelijke traditie in deze tijd (voor ons) 
kan betekenen. De gespreksavonden worden eens per 
maand gehouden, om beurten voorbereid door en bij één 
van de deelnemers thuis.

We beginnen met een etentje op woensdag 8 oktober om 
18.30 uur bij Tapasrestaurant Tapas y Bodega, Bosstraat 
8 in Winschoten. Op deze avond overleggen we welke 
thema’s we gaan bespreken in het nieuwe seizoen.

Iedereen die met ons mee wil denken en mee wil praten 
is van harte welkom.

Data:	 24 september, 29 oktober en 26 
november 
De data in 2026 moeten nog worden 
vastgesteld.

Tijd:	 14.30 – 16.00 uur
Locatie:	 Het Anker 
Info & aanmelding:	 Simone van de Vrie

Info & aanmelding:	 Christien Meijer

Data:	 wekelijks woensdagmorgen 
van 9.00-10.00 uur in de 
periode van 10 september 
t/m 15 oktober en de 
periode van 15 april t/m 10 
juni m.u.v. 29 april en 6 mei

Locatie:	 Stefanuskerk, Finsterwolde
Info:	 Gert Wybe van der Werff

Helende stilte

Het leven is dagelijks vol drukte 
en prikkels. Er speelt veel in de 
wereld en ook in ons eigen leven 
kan dat zo zijn. Of hebben we het, 
uiterlijk gezien, niet druk maar 
in ons hoofd gaan de gedachten 
maar door… 

Bewust de stilte opzoeken kan 
dan helend en troostend zijn. 
Vergelijk het met een vijver, 
waar voortdurend een steen in 
gegooid wordt en die daardoor 
onrustig en troebel blijft. Door de 
stilte verdwijnen de beweging, de 
onrust en het troebele. Het water 
komt tot stilstand en je kunt tot 
op de bodem kijken. Het water 
wordt kristalhelder. Zo kun je 
ook dieper in jezelf gaan zien en 
geraakt worden door wat écht van 
waarde is in je leven.

Het lijkt zo eenvoudig, gewoon 
maar stilzitten. Maar in de 
praktijk merk je: je wordt niet 
zomaar stil, dat vraagt om 
training. Een training in niet-
doen. Verschillende spirituele 
tradities kunnen daarbij 
behulpzaam zijn. En het kan je 
helpen samen de stilte in te gaan.

De bijeenkomst duurt een uur. 
We beginnen met een tekst, 
muziek, een afbeelding of een 
andere vorm waarop de aandacht 
gericht wordt. Dan volgt de 
stilte-oefening en deze wordt 
gezamenlijk afgerond. Voor wie 
wil is er daarna koffie/thee.

Een God die in mij gelooft

Twee avonden over dit boek van 
predikant Claartje Kruijff, over 
richting en rust in een wereld zonder 
zekerheid en over wat geloven 
anno nu kan zijn. Veel mensen 
zijn losgeraakt van religie, maar 
herkennen zich in wat Julian Barnes 
zo mooi zei: ‘ik geloof niet in God, 
maar ik mis hem wel’. Of ze zeggen 
dat ze niet gelovig zijn, maar wel 
spiritueel. En dat ze wel willen 
geloven, maar het gewoonweg niet 
kunnen.

Voor Kruijff is dit verlangen het 
beginpunt voor een nieuw gesprek 
over God. In haar boek deelt ze 
herkenbare en intieme verhalen 
van haarzelf en de mensen die ze 
ontmoet. Vanuit deze verhalen 
verkent ze thema’s die in al onze 
levens voorbijkomen — overgave, 
kwetsbaarheid, gemeenschap, 
vreugde en verlies — en verbindt ze 
aan hoe en wat we op die momenten 
kunnen en mogen geloven.

Claartje Kruijff was 
organisatiepsycholoog in de 
Londense City en is nu theoloog 
en predikant in de Geertekerk in 
Utrecht. In 2018 was ze Theoloog des 
Vaderlands.

Het boek is te koop in de boekhandel 
of te bestellen bij Uitgeverij Ten Have 
en te leen in de bibliotheek.

Gespreksgroep Zingeven

We beginnen met thee/koffie en 
praten kort bij over ons wel en wee.

In de meeste gevallen doet José van 
Bergen de voorbereiding. Zij kiest 
een Bijbeltekst, die we om beurten 
uit onze eigen Bijbel voorlezen. Het is 
steeds verrassend hoe verschillend 
de vertalingen zijn. Soms wordt de 
tekst aangevuld met andere teksten 
of vervangen door andere teksten. 
Dan volgt er een moment van in stilte 
overdenken van de gelezen tekst(en). 
Tot slot delen we onze inzichten en 
ervaringen met elkaar in openheid 
en vertrouwen.

De samenkomsten helpen op een 
inspirerende wijze eenieder op zijn/
haar pad van bewustwording. We 
zoeken steeds naar de essentie van 
het Christendom, voorbij de dogma’s. 
Welke betekenis geven we die 
essentie in ons dagelijks leven.

Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom.

Data:	 23 september, 14 oktober,  
4 en 25 november 
(data 2026 in overleg)

Tijd:	 14.00 - 15.30 uur
Locatie:	 Blijhamsterweg 18, 

Bellingwolde
Info:	 Ali Kaput

Data:	 1 en 15 december
Tijd:	 19.30 – 21.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw Winschoten
Opgave:	 Hilda van der Woude 

(gespreksleiding)  
en Geesje Koers

We dansen meestal in een kring om een midden, dat er 
elke keer weer anders uit ziet, telkens passend bij het 
thema. Het midden steunt de concentratie, de verbinding 
en de inspiratie. 

Meditatief dansen is geschikt voor iedereen, 
danservaring is niet nodig. Voel u hartelijk welkom! Ook 
als u maar één keer wilt proeven!

Data:
In de Ontmoeting:
10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december, 14 januari, 
11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni.

In Irene:
24 september, 22 oktober 19 november, 17 december, 28 
januari, 25 februari 25 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni.
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Data:	 1 en 3 oktober,  
5 en 7 november, 
3 en 5 december,  
7 en 9 januari, 
4 en 6 februari, 
4 en 6 maart, 
1 en 3 april

Tijd:	 9.30 – 11.30 uur
Locatie:	 Ons Gebouw, Oostwold
Kosten:	 € 5,- per keer
Info & aanmelding:	 Yvonne Drewel

Info & aanmelding:	 Cor Vos

Gevlekte pracht en bontigheid

Glorie zij God voor bontigheid, zo begint het 
gedicht Gevlekte pracht van Gerard Manley 
Hopkins (liedboek 2013, blz. 1516).

Bontigheid, een prachtig woord. Als je om je 
heen kijkt, zie je dat de wereld vol bontigheid 
is. Bontigheid in kleuren, vormen en 
materialen… 

Ook deze winterperiode gaan we weer 
creatief aan de slag met deze bontigheid. 
Dit seizoen staan onder andere naaldvilten, 
zentangle en bloemschikken op het 
programma. Je hoeft echt niet super creatief 
te zijn om mee te kunnen doen: ontmoeting 
en gezelligheid staan voorop tijdens deze 
workshops.

Ook dit seizoen komen we op 2 ochtenden bij 
elkaar. Telkens op de eerste woensdag- en 
de daaropvolgende vrijdagmorgen van de 
maand.

Op beide ochtenden wordt dezelfde workshop 
aangeboden (dus opgave is voor 1 ochtend per 
maand).

Werkgroep Groene Kerk

De Werkgroep Groene Kerk 
is enthousiast bezig met 
verschillende activiteiten in 
het kader van duurzaamheid, 
milieubewustzijn en zorg voor de 
(nabije) omgeving.

De theatervoorstelling in 
januari (zie elders) wordt in 
samenwerking met de werkgroep 
georganiseerd.

Daarnaast zijn er alvast de 
volgende twee doe-activiteiten te 
melden, waaraan u/jij mee kunt 
doen.

Op 24 januari worden er weer 
vogelhuisjes gemaakt voor het 
a.s. broedseizoen.

Op 28 maart doen we mee met de 
landelijke Opschoondag en gaan 
we ergens in de omgeving afval 
rapen.

Meedoen?

ontmoeting ontmoeting

don 19 maart 2026
The Danish Girl, 2015
(1u55m)

Begin jaren twintig 
van de vorige eeuw 
poseert de Deense 
schilder Einar 
Wegener (Redmayne) 
op verzoek van 
zijn eveneens 
schilderende vrouw 
Gerda (Vikander) 
als vrouw. Diep van 
binnen heeft ie altijd 
geweten dat hij een 
vrouw was, maar na 
het poseren komt 
die vrouw eindelijk 
naar buiten. Ze 
heet Lili en zal niet 
meer weggaan. Dit 
sensitieve portret 
van een van de eerste 
transgendervrouwen 
uit de geschiedenis 
is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en 

werd in handen 
van regisseur 
Tom Hooper (The 
King’s Speech) een 
overtuigend en 
oprecht verhaal over 
onvoorwaardelijke 
liefde.

don 19 februari 2026
Bonhoeffer, 2024
(1u40m)

In 1914 speelt de 
achtjarige Dietrich 
Bonhoeffer 
verstoppertje met 
zijn oudere broer 
Walter in hun huis in 
Breslau, Duitsland. 
Walter kondigt 
zijn besluit om in 
dienst te gaan aan 
zijn familie aan en 
vertrekt kort daarna 
naar het leger. Walter 
sneuvelt in 1918. 
Jaren later studeert 
Dietrich theologie, 
o.a. in de VS. Terug 
in Duitsland begint 
Bonhoeffers familie 
argwanend te 
staan tegenover de 
groeiende macht 
van de nazipartij, 
inclusief hun 
invloed in de Duitse 
kerken. Bonhoeffer 
is fel gekant tegen 
de veranderingen 
die de nazi’s in de 
kerken doorvoeren 
en beschouwt deze 
als heiligschennis. 
Hij komt in verzet. 
In april 1943 wordt 

hij door de Gestapo 
opgesloten in de 
gevangenis van 
Tegel. Op 9 april 
1945 wordt hij 
opgehangen tijdens 
de val van het 
naziregime.

don 16 oktober 2025
The Old Oak, 2023 

(1u49)

In een voormalige 
mijnwerkersstad 

staat The Old Oak, 
de laatste kroeg 

van het inmiddels 
vervallen plaatsje 

in Noord-Engeland. 
De lokale bevolking 
kan zelf amper het 
hoofd boven water 

houden en ziet hun 
woonplaats steeds 
verder leeglopen. 

Kroegbaas TJ hoort 
zijn mopperende, 

vaste klanten 
zwijgzaam aan. Als 
dan de pub ook nog 

eens met sluiting 
wordt bedreigd, 

zorgt de huisvesting 
van Syrische 

vluchtelingen in het 
stadje voor extra 
onrust. Maar een 

onwaarschijnlijke 
vriendschap brengt 

de verschillende 
werelden voorzichtig 

tot elkaar, met 
The Old Oak als 

gezamenlijk 
middelpunt.

don 15 januari 2026
Maria, 2024

(1u58m)

Maria beschrijft 
het leven van 
de beroemde 

operazangeres Maria 
Callas. In een intiem 

portret worden 
haar laatste dagen 

belicht, waarin 
ze worstelt met 

geestverschijningen 
en haar mentale 
toestand. Ze is 
bang om haar 

stem te verliezen. 
Aan het einde van 
haar leven woont 

Callas alleen in een 
luxueus appartement 

in Parijs. 
Dwalend tussen 
herinneringen 

en waanideeën, 
probeert ze haar 

stem terug te winnen 
om opnieuw op het 

podium te staan.

don 20 november 2025
En Fanfare, 2024 

(1u40m)

Thibaut (Benjamin 
Lavernhe) is een 

succesvol dirigent. 
Jimmy (Pierre 

Lottin) speelt bij de 
plaatselijke fanfare. 
Ze zijn broers, maar 

weten niet van 
elkaars bestaan. 
Tot Thibaut een 

beenmergdonor 
zoekt. En vindt. 

Door adoptie zijn 
hun levens totaal 

verschillend 
verlopen, maar hun 

liefde voor muziek 

brengt ze nader tot 
elkaar. Wanneer 

Thibaut het muzikale 
talent van Jimmy 

ontdekt, blijken de 
broers meer met 

elkaar gemeen te 
hebben dan gedacht.

Moving Movies in Bellingwolde

Ook dit seizoen zijn er weer vijf mooie 
films geprogrammeerd in het Filmhuis 
Bellingwolde. Het overzicht vind je 
hieronder.

Aanvang:	 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)
Locatie:	 Het Karspel, Bellingwolde
Kosten:	 € 8,- per avond (incl. koffie/thee) 
Info:	 Astrid Lüürssen
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Adventswandeling in Smeerling

Dit jaar is de wandeling in Smeerling. We lopen een 
route van ongeveer 7 km door dit prachtige gebied en 
na afloop drinken we koffie /thee /chocolademelk of 
glühwein in de Gasterij Natuurlijk Smeerling. We gaan 
met auto’s naar Smeerling en vertrekken om 13.00 uur 
vanaf het parkeerterrein van het station Winschoten, 
bij de klok.

Datum:	 14 december
Tijd:	 13.00 uur (vertrek vanaf station 

Winschoten)
Kosten:	 ca €3,- voor vervoer,  

consumpties voor eigen rekening
Info & aanmelding:	 Geesje Koers

Maria Lichtmis, wandeling langs vier kerken

Begin februari voelt het vaak nog als hartje winter, 
maar de dagen beginnen al merkbaar te lengen. In de 
tijd dat de kerken van Eenum, Leermens, ’t Zandt en 
Zeerijp gebouwd werden - de Middeleeuwen - werd het 
jaar beleefd volgens het ritme van de kerkelijke agenda. 
Heiligendagen speelden daarin een belangrijke rol. Op 
2 februari is het Maria Lichtmis, met dit feest wordt de 
kerstperiode officieel afgesloten. Het feest ging gepaard 
met een lichtprocessie met kaarsen.

Aan deze oude traditie wordt een nieuwe vorm 
gegeven door middel van activiteiten in de vier 
kerken zoals exposities, muziek, zang en poëzie en 
een wandel/fietstocht naar de kerken. Wij doen mee 
aan de wandeltocht van ca. 15 km en bezoeken de vier 
deelnemende kerken.

Datum:	 zaterdag 7 februari
Tijd:	 vertrek in de ochtend vanaf Winschoten
Vervoer:	 carpoolen
Kosten:	 deelname is gratis, 

autokosten worden gedeeld
Info & aanmelding:	 Geesje Koers

Kerkentocht in het Ammerland

Dagtocht naar het gebied rond Bad Zwischenahn, 
tussen Leer en Oldenburg. 

Ammerland dankt zijn naam aan de historische 
Ammergau, een gouw die op de grens lag van het 
woongebied van de Saksen met dat van de Friezen. 
Ammerland behoort tot het stamland van de 
graven, na de Napoleontische tijd groothertogen van 
Oldenburg.

In de tijd van het Groothertogdom werd in de streek 
veel hoogveen ontgonnen voor de winning van turf. 
Uit de 19e eeuw dateren dan ook veel veenkolonies 
in Ammerland. Veel percelen grond, waar voordien 
turf was afgegraven, bleken zeer geschikt voor de 
boomkwekerij. Een gebied met een rijke historie. 
We gaan hier enkele fraaie kerken bekijken o.l.v. 
kunsthistoricus Aart de Goojer. Op het programma 
staan o.a. Apen en Westerstede. Baksteen en 
Romanogotiek (een overgangsstijl uit de 13e en 14e 
eeuw) bepalen het beeld. Bezienswaardig zijn ook de 
rijke interieurs en de mooie oude orgels. 

Datum:	 30 mei 
Vertrek:	 9.00 uur – terug ca. 16.30 uur
Vanaf:	 Ons Gebouw, Winschoten 
Lunch:	 eigen lunch meenemen. Er wordt 

gezorgd voor soep en koffie en thee.
Vervoer:	 op eigen gelegenheid. We willen 

‘carpoolen’. 
Kosten:	 10 euro per persoon voor de 

onkosten. De reiskosten worden 
gedeeld.

Info & aanmelding:	 Gert Wybe van der Werff (voor 
zaterdag 3 mei)

op pad op pad

Data:	 zaterdag 6 t/m zaterdag 13 juni
Info-avond:	 15 oktober, 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten
Reisleiding:	 Bouko Tiggelaar en Bert L. van der Woude 

(aanmelding)

Achtdaagse reis Frankrijk

Taizé-vieringen zijn al bijna vijfentwintig jaar een begrip 
in onze regio. Er zijn in die periode wel plannen gemaakt 
voor een bezoek met een reisgezelschap, maar dat is er 
nooit van gekomen. In de vroege zomer van 2026 doen we 
een nieuwe poging. Na het succes van de reis naar Zuid-
Engeland is de reisleiding opnieuw in handen van Bouko 
Tiggelaar en Bert L. van der Woude. 

Naast Taizé bezoeken we nog een aantal beroemde 
plaatsen zoals Reims, Beaune, Vézelay, Auxerre en Cluny. 
De terugreis gaat via de Elzas en Metz. In Reims en 
Metz (waar de kathedraal de ‘lantaarn van God’ wordt 
genoemd) zijn gebrandschilderde ramen van Chagall 
te bewonderen en omdat we in bekende wijnstreken 
vertoeven (Champagne, Bourgogne en de Elzas), zit er 
zeker een wijnproeverij in het programma. 

De reis gaat per luxe touringcar. 

Data:	 27 maart t/m 29 maart 
Kosten:	 € 130,- p.p. (Dit is inclusief reiskosten)
Info & aanmelding:	 Ineke Dusseljee (voor 30 december)

Kloosterbezoek

Een weekend doorbrengen in een klooster is een 
bijzondere ervaring. Velen hebben ondertussen de 
vieringen en de rustige sfeer van inkeer, stilte en gebed 
leren waarderen. 

Opnieuw willen wij een bezoek brengen aan de Onze 
Lieve Vrouwe (OLV) Abdij te Oosterhout. In de OLV 
Abdij wonen, leven, werken en bidden de Zusters 
Benedictinessen als gemeenschap volgens de Regel van 
de Heilige Benedictus. 

Het wordt een bijzonder weekend, Palmzondag valt in dit 
weekend en wij zullen samen met de zusters Palmpasen 
vieren.
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samen eten

Stamppotmaaltijd

De vier diaconieën van de protestantse gemeenten 
Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde organiseren 
een stamppotmaaltijd. 

De toegang is vrij. Wel wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De opbrengst gaat naar onze partnergemeente 
Nicolesti in Roemenië. De kerk aldaar gebruikt de gelden 
voor de allerarmsten uit die gemeente. Te denken valt 
aan medicijnen of brandstof voor oudere mensen, die het 
vaak niet kunnen betalen.

Wijkresto

In samenwerking met Sociaal Werk Oldambt organiseren 
de gezamenlijke kerken 1 x per veertien dagen een 
avondje wijkresto. Samen eten voor een bescheiden 
bedrag. Eén keer per maand in het gebouw van het Leger 
des Heils (Bosstraat 16 Winschoten) en één keer per 
maand in Ons Gebouw. 

De doelgroep voor wie we dit doen is niet onder één 
noemer te vangen en eigenlijk komt het erop neer dat 
iedereen welkom is. Ook aan de tafels van het wijkresto 
bouwen we bruggen in de samenleving.

Datum:	 29 oktober
Tijd:	 inloop vanaf 17.30 uur
Locatie:	 Het Karspel, Bellingwolde
Aanmelden:	 Dity Hofman (max. 60 deelnemers)

Data:	 23 september, 28 oktober, 25 november, 
27 januari 2025, 24 februari, 24 maart, 
28 april, 26 mei en 23 juni (Ons Gebouw)

Tijd:	 vanaf 17.00 uur inloop
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Kosten:	 € 5,- p.p. 
Info & aanmelding:	 Bert Altena

Pannenkoekendag

De pannenkoekendag is een oude traditie die een aantal 
jaren geleden nieuw leven is ingeblazen en ondertussen 
niet meer weg te denken is.

Op de avond voor het begin van de vastentijd 
(Aswoensdag) worden de laatste restjes opgemaakt en 
als pannenkoeken gebakken. Nu vullen we dat op onze 
eigen manier in, een gezellige maaltijd voor iedereen.

Dit jaar valt de Pannenkoeken(dins)dag op 17 februari.

Wereldkeuken

Eén van de beste plekken om een cultuur te leren 
kennen is aan tafel. Samen eten verbindt en nieuwe 
gerechten proeven kan een heerlijk avontuur zijn. 

Vanuit die gedachte is het idee van de Wereldkeuken 
geboren. Een culinaire wereldreis, die tegelijk dicht 
bij huis blijft. Na het succes van de vorige seizoenen 
(gemiddeld 50 gasten per avond) zetten we de reis in 
een beperkte frequentie met enthousiasme voort. 

Zes keer kunt u dit seizoen in Ons Gebouw terecht om 
daar kennis te maken met de keuken van een bepaald 
land. Om dit mogelijk te maken zoeken we zowel gasten 
als vrijwilligers die willen helpen om de gerechten te 
bereiden en aan tafel te bedienen. 

Gasten kunnen gewoon aanschuiven. De vrijwilligers 
doen het werk en soms lukt het om iemand te vinden 
(als gast of medewerker) uit het land dat die avond 
centraal staat. 

De kosten houden we zo laag mogelijk (al komen we 
vanwege het duurder worden van de boodschappen niet 
onder een kleine verhoging uit) want het doel is dat 
iedereen op deze manier de kans krijgt om met elkaar 
van een mooie maaltijd te genieten. De wijnen die we 
erbij serveren zijn ambachtelijk gemaakt met respect 
voor mens en milieu.

Data:
23 oktober	 Luxemburg
20 november 	 Frankrijk (Elzas)
19 februari 	 Duitsland (Beieren)
19 maart 	 Tunesië
21 mei 	 Italië (Alto Adige)
18 juni	 Togo

Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Kosten:	 € 17,50 p.p.
Info & aanmelding:	 Jenneke Ploeger

samen eten

Bad Nieuweschans	 Rehoboth
Meeden	 Dorpshuis
Winschoten	 Marktpleinkerk
Vriescheloo	 Trefpunt
Scheemda	 De Ontmoeting
Tijd: 	 Vanaf 17.30 uur
Kosten:	 Vrijwillige bijdrage

Oude-Pekela	 Het Anker
Tijd: 	 18.00 - 19.00 uur
Informatie:	 Pieter Koetje
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samen eten
Wijn en filosofie 
Wijnproeverijen in de Marktpleinkerk.

“Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken” 
(Louis Pasteur, Franse wetenschapper 1822-1895)

Niet iedereen zal bij wijn onmiddellijk aan filosofie 
denken. Toch streven wijnboeren en wijnboerinnen 
met hart voor hun wijngaarden een bepaalde filosofie 
na en mensen die zich kennis over wijn hebben eigen 
gemaakt (inclusief het proeven) kunnen dat met 
hartstocht beamen. Het maken van wijn vraagt veel van 
de wijnboer(in). Eerbied voor de grond, de planten, het 
milieu. Verder hard werken en veel geduld. 

Tijdens een wijnproeverij proberen we recht te doen aan 
deze inspanning en leert u met aandacht proeven en 
benoemen wat u proeft. Wijnproeven en (filosofische) 
levenslessen liggen in elkaars verlengde en dat maakt 
deze avonden meer dan de moeite waard. Tijdens beide 
proeverijen concentreren we ons op één specifiek land of 
wijnstreek. Dan nemen we en passant wat geschiedenis 
en aardrijkskunde mee. U krijgt mousserende, witte, rode 
en dessertwijn te proeven.

Data:	 17 oktober en 13 februari 
Aanvang:	 19.30 uur 
Locatie:	 Marktpleinkerk Winschoten 
Kosten:	 € 15,- p.p. 
Aanmelding:	 Bert L. van der Woude  

en Jenneke Ploeger

Bijbels koken

Wat ‘bijbels koken’ of ‘bijbels culinair’ is hoeft nauwelijks 
meer uitgelegd te worden. Of toch? Ieder seizoen hopen 
we ook mensen te begroeten, die voor het eerst meedoen 
en van tevoren niet kunnen bedenken wat hen te 
wachten staat. En altijd weer is er de verbazing achteraf. 
Dat je ook zo een avond met elkaar kunt beleven. Bekend 
of nieuw maakt niet uit, samen een mooi gerecht 
bereiden verbindt! 

Het gaat om gerechten met een bijbels tintje en een goed 
verhaal. Samen kook je en geniet je een vijfgangen-menu 
met bijpassende kwaliteitswijnen. Wie meedoet krijgt 
duidelijke instructies. De boodschappen zijn al gedaan 
en het koken kan na een korte intro meteen beginnen. 
Dit seizoen blijft de mogelijkheid bestaan om je als groep 
aan te melden. Voor de beide vastgestelde data, die voor 
iedereen openstaan, graag tijdig aanmelden.

Data:		  7 november en 13 maart
Tijd:		  17.00 uur – 22.30 uur
Locatie:		  Ons Gebouw, Winschoten 
Kosten:		  € 20,- p.p. 
Aanmelding:	 Ellen Jalink of Bert L. van der Woude

samen eten

“Er zit meer filosofie

in een fles wijn dan 
in alle boeken”
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Preek van de Leek door Lex Paleaux

Lex Paleaux is auteur, columnist, scenarist, regisseur en 
spreker. Hij heeft inmiddels vijf boeken geschreven. Zijn 
meest recente is Liften naar de Hemel, dat veel goede 
recensies heeft ontvangen. 

De zestienjarige Quintin is net ontslagen uit een 
jeugdinrichting als hij weer de verkeerde afslag neemt. 
Zijn ouders zijn ten einde raad en sturen hem naar een 
afgelegen gebied in Canada, waar hij zich staande moet 
zien te houden in een streng religieuze gemeenschap. 
De tijd lijkt hier al enige decennia stil te hebben gestaan, 
en de genegenheid en sturing waarnaar Quintin snakt 
zijn ver te zoeken. Zijn liefdeloze gastgezin ziet in hem 
vooral een gratis huishoudelijke hulp en de boer aan wie 
hij wordt uitbesteed ziet het als zijn taak om Quintin, met 
harde hand, weer op het rechte pad te krijgen.

In deze roman verwerkt Lex, opgegroeid in een stevig 
orthodox milieu, elementen uit zijn eigen biografie. Dat 
maakt zijn verhaal geloofwaardig en aansprekend.

In de Preek van de Leek zal hij ingaan op het verhaal van 
de twee misdadigers naast Jezus aan het kruis.

Choral Evensong

De Evensong stamt uit de Anglicaanse traditie en is 
vergelijkbaar met onze vespers (avonddiensten). Teksten 
en liederen uit het Book of Common Prayer vormen het 
uitgangspunt. Koorzang en gemeentezang wisselen 
elkaar af.

m.m.v. kamerkoor Bel Canto o.l.v. Victor Verhoef-Harms; 
voorganger Bert Altena, solist Adriaan Kegel en organist 
Adriaan Mollema.

Datum:	 22 maart
Aanvang:	 10.30 uur 
Locatie:	 Marktpleinkerk Winschoten

Datum:	 19 oktober
Tijd:	 19.30 uur 
Locatie:	 Marktpleinkerk Winschoten 

muziek &
bijzondere vieringen

muziek &
bijzondere vieringen

Lex Paleaux

Aanvang:	 19.30 uur 
Locatie:	 Ons Gebouw, Winschoten
Aanmelden niet nodig

Info en aanmelden bij 
Anneke Bouman en Marian Karssen 
via: cantorijwinschoten@pgog.nl

Tijd:	 19.45 - 21.00 uur 
Locatie:	 Ons Gebouw, Oostwold
Info:	 Christien Meijer

Muziekavonden

Op vier avonden in het 
winterseizoen staan verschillende 
klassieke muziekwerken op het 
programma, die worden toegelicht 
door Matthieu ter Horst. Als oud 
pianodocent van de muziekschool 
in Winschoten is hij ter zake kundig 
en neemt hij de bezoekers mee in 
zijn fascinatie voor de muziek.

Het programma voor dit seizoen:

1 oktober
W.A. Mozart: pianoconcert nr. 20 en 
Richard Strauss: Ariadne auf Naxos.

19 november
Sergei Prokofiev: Symfonie nr. 3 en 
Sofia Goebaidoelina: Vioolconcert.

21 januari
F. Liszt Tristia: Ständchen, Stabat 
Mater Speciosa, Sonnet del Petrarca, 
en 
A. Dvorak: Symfonie Aus der neuen 
Welt.

25 februari
F. Chopin: pianoconcert nr. 2 en 
G. Rossini: Stabat Mater.

Cantorij Winschoten

We zijn blij dat er respons gekomen 
is op onze oproepen. Naast een bas 
heeft zich ook een pianist gemeld.

Bovendien kunt u zich aanmelden om 
met ons mee te doen op projectbasis 
in de loop van het seizoen. Met 
Gedachteniszondag kunt u, voor 
het eerst, met ons meezingen. U 
kunt zich hiervoor aanmelden en 
we verwachten dat u een aantal 
repetities mee oefent.

Eerst is er de startzondag op 21 
september.

Wordt niet vanuit de cantorij 
georganiseerd, maar vanuit onze 
regiogemeente. Ook hiervoor kunt u 
een paar repetities bijwonen, zodat 
we op de dag zelf al wat kunnen.

Cantorij De Dollert

Cantorij betekent: zanggroep (cant 
komt van chant, chanter, cantate, 
canticum) en heeft dus met zingen te 
maken.

De cantorij werkt geregeld mee aan 
de erediensten en aan bijzondere 
momenten in het kerkelijk jaar en 
heeft een liturgische functie. Zij 
wordt geleid door een cantor en 
ondersteunt de gemeente met het 
aanleren van nieuwe liederen.

Cantorij De Dollert bestaat 
momenteel uit 11 leden verdeeld 
over 3 alten, 3 bassen, 2 tenoren, 3 
sopranen en wordt geleid door Victor 
Verhoef-Harms.

De repetities worden wekelijks 
gehouden.
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Bad Nieuweschans
Rehoboth, Kruisstraat 1, 9693 CV

Bellingwolde
Het Karspel, Hoofdweg 225, 9695 AG, 0597-531549

Finsterwolde
Stefanuskerk, C.G.Wiegersweg 1, 9684 EK

Meeden
Dorpshuis, Tussen Baide Meulens 16, 9651 BW, 0598-617587

Midwolda
De Verbinding, Hoofdweg 167, 9681 AD, 0597-551624

Oostwold
Kerk, Goldhoorn 8, 9682 XN, 06-53714895
Ons Gebouw, Goldhoorn 6, 9682 XN, 0597-551286

Oude Pekela
Het Anker, Hendrik Westerstraat 114, 9665 AR, 0597-614896

Scheemda
De Ontmoeting, Kerklaan 32, 9679 AE, 0597-592939
Torenstraatkerk, Torenstraat 2, 9679 BP

Vriescheloo
Het Trefpunt, Dorpsstraat 121, 9699 PE, 0597-541261
Loosterkerk, Dorpsstraat 119, 9699 PE

Wedde
Kerk van de protestantse gemeente, Schoolstraat 7, 9698 AP

Winschoten
Marktpleinkerk, Marktplein 1, 9671 AZ, 0597-430118
Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7a, 9761 CA, 0597-420743
Gebouw Irene, Venne 150/152, 9671 EX, 0597-412820, 06-57700250

overige activiteiten
Koffie-ontmoetingen in diverse kerken

In diverse kerken worden er koffieochtenden gehouden 
waar iedereen welkom is en zo maar even binnen kan 
lopen en aanschuiven. Van harte uitgenodigd.

3e Grunneger 1000 Dainst met Josien Bakker

Houd 28 december vrij voor de derde Grunneger 1000 
Dainst in de prachtige en sfeervolle Torenstraatkerk van 
Scheemda. Het wordt een vrijzinnige kerkdienst waarin 
op een creatieve manier liedjes uit de Grunneger 1000, 
van RTV Noord, ook een plaats hebben en van belang 
zijn. En uiteraard kunnen ze meegezongen worden! 

We zijn zeer verheugd dat Josien Bakker enthousiaste 
gitarist, zangeres en liedjesschrijver, komt zingen. 
Welke liedjes Josien gaat zingen…, ja dat is nog even 
afwachten. We kunnen al wel verklappen dat het 
(uiteraard) alleen om Groningse nummers gaat. De hele 
dienst zal trouwens 
in het Gronings zijn. 
Voorganger is Greta 
Huis, geen onbekende 
als het om Grunneger 
Dainsten gaat. Uiteraard 
sluiten we af met 
oliebollen. Iedereen is 
van harte welkom.

Bad Nieuweschans, Rehoboth
dinsdagmiddag, van oktober tot en met april
van 14.30 – 16.00 uur

Midwolda, De Verbinding
dinsdagmorgen, in de even weken, van 10.00 – 11.30 uur

Oostwold, Ons Gebouw
dinsdagmorgen, van september tot en met juni
in de oneven weken, van 10.00 – 11.30 uur

Scheemda, De Ontmoeting
dinsdagmorgen, van september tot juli, van 10.00 – 11.30 uur

Vriescheloo, Het Trefpunt
iedere laatste woensdag in de maand, 10.00 – 11.30 uur
Info & aanmelden Johanna Hulsman

Winschoten, Marktpleinkerk
woensdagmorgen 10.00 – 12.00 uur

Oude Pekela, Het Anker
elke 2e dinsdag van de maand,
m.u.v. juli en augustus, 10.00 – 11.30 uur
Info & aanmelden: Ina Smid-Boneschansker

je kunt

zomaar 

binnenlopen 

en aanschuiven

Bert Altena	 bert.altena@hetnet.nl	 06-30285649
Yvonne Drewel	 y.drewel@gmail.com	 06-20774932
Erika van Driel	 info@vriendelijkcommuniceren.nl 
Ineke Dusseljee	 i.dusseljee@outlook.com 
Mark Hage	 hage.mark@gmail.com	 06-27424854
Dity Hofman		  06-21506833
Johanna Hulsman		  0597-541147
Ellen Jalink	 ellenjalink5@gmail.com	 0597-425073
Jako Jellema	 jongerenwerker@pgog.nl	 06-16133471
Ali Kaput	 akaput@ziggo.nl	 0597-532820
Geesje Koers	 ghrkoers@hetnet.nl	 0597-551800
Pieter Koetje	 scriba.pgop@gmail.com	 06-38638464
Astrid Lüürssen	 a.i.luurssen@home.nl	 06-21671199
Christien Meijer	 christine.meijer@planet.nl	 0597-331465
Hennie Nijmeijer	 w.jpolman@hetnet.nl	 0597-592307
Ulrike Neumann	 ulrike_neumann@hotmail.com	0049 4931 9196919
Jenneke Ploeger	 roel.jenneke@kpnplanet.nl	 06-30419165
Ina Smid – Boneschansker	 gerardenina@hotmail.com	 0597-612332
Cor Vos	 c.vos19@ziggo.nl 
Simone van de Vrie	 svdvrie@hotmail.com	 0598-617823
Gert Wybe van der Werff	 3werff@tuta.com	 06-45630082
Bert L. van der Woude	 bertlvanderwoude@gmail.com	 06-20681096
Hilda van der Woude	 hildavdwoude@gmail.com	 06-38443268

Omslagfoto en  
opmaak magazine

Harald Rotgers 
harald@DeCommunicatieGids.nl

muziek &
bijzondere vieringen

Taizé-vieringen

Deze vieringen 
kennen een eigen 
verstilde sfeer, 
geënt op zoals 
gevierd wordt in de communiteit in het Franse Taizé, 
waar al decennialang jongeren uit alle delen van Europa 
en de wereld samenkomen voor ontmoeting, gebed en 
spiritualiteit. Liederen uit Taizé hebben een eigen stijl, 
worden herhaaldelijk gezongen, waardoor ze als het 
ware in je gaan resoneren. De sfeer bij deze vieringen is 
daarom open, laagdrempelig en meditatief. Van harte 
welkom en laat je meenemen.

Grunneger dainst

Datum:		  1 maart 2026
Tijd:		  9.30 uur
Locatie:		  kerk protestantse gemeente Wedde
Voorganger:	 ds. H. Nobbe

Data:	 25 januari en 26 april
Aanvang:	 19.30 uur 
Locatie:	 Marktpleinkerk Winschoten
m.m.v.:	 De Cantorij

Datum:	 28 december
Tijd:	 10.30 uur
Locatie:	 Torenstraatkerk, 

Scheemda

foto: Freerk Boskers
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